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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Korintiërs 12,27-31 en 1 Petrus 4,7-11 

7 vragen en antwoorden voor ons als ontvangers van de gaven van de Geest. 
1) Waarom krijgen we de gaven? Om anderen te helpen. 
2) Zijn talenten en gaven hetzelfde? Nee, maar de Geest kan een talent wel tot een gave maken. 
3) Heb je een gave ‘in bezit’? Nee, je bent altijd afhankelijk van de Geest – Hij creëert steeds weer 

momenten dat iets een gave wordt. 
4) Maken jouw gaven je waardevoller voor God? Nee.  
5) Krijg je één gave? Of meerdere? Of allemaal? Iedereen één of meerdere gaven. Niemand heeft alle 

gaven.   
6) Wat moet je met je gaven doen? Gebruik ze. 
7) Hoe kun je je op de gaven van de Geest richten?  

a. Bid . 
b. Onderzoek jezelf – met hulp van anderen. 
c. Verdiep je in de gaven (vooral de onbekendere). 
d. Ga maar proberen. 
e. Maak je gaven niet het belangrijkste – want dat is de liefde al. 

Besprekingsvragen   

1. Wanneer heb je gemerkt dat een talent van jou daadwerkelijk een "gave van de Geest" werd - dat 
het anderen hielp op een manier die jou verraste? 

2. De preek waarschuwt tegen het op een voetstuk plaatsen van mensen met opvallende gaven. 
Herken je deze neiging bij jezelf - in je eigen gemeente of bij bekende christelijke leiders? Hoe 
kunnen we Bijbelser naar zulke mensen en hun gaven gaan kijken? 

3. Wat zou het praktisch betekenen om je gaven te zien als iets waar je "beheerder" van bent in 
plaats van "bezitter"? Hoe zou dat je houding veranderen ten opzichte van wat je goed kunt? 

4. Er zit een spanning in de preek: enerzijds "gebruik je gaven", anderzijds "de Geest moet het tot een 
gave maken". Wat is het vreugdevolle en ontspannende van die spanning?  

5. Welke concrete stap zou je kunnen zetten om meer te ontdekken over jouw gaven? En hoe 
voorkom je dat het toch een vorm van spirituele zelfontplooiing wordt? 
 

Teksten om te lezen  
Lees Handelingen 3-8 eens. Welke momenten kom je allemaal tegen dat de Geest iets geeft? Welke 
talenten zie je die gaven worden? En op welke manieren zie je mensen in die hoofdstukken leven vanuit wat 
de Geest geeft?  

 

 


