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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Korintiërs 12,7 (Bijbellezing: 1 Korintiërs 12,1-21) 

God geeft goede cadeaus, die uit Zijn hart komen, bij ons passen en precies op tijd komen. De gaven van de 
Geest zijn voorbeelden van die cadeaus. Dat zijn genadegaven, waarin we ontdekken wie God is, hoewel wij 
als mensen er ook mee aan de haal kunnen gaan. Trots, minderwaardigheid, jaloezie en dwaalleer speelt 
zomaar op. Dat was in Korinte zo en kan bij ons ook gebeuren. Leerzaam om te zien hoe Paulus daarmee 
omgaat. Hij laat die gaven niet links liggen, maar vestigt er juist de aandacht op. Want het zijn cadeaus van 
God! In die gaven valt van alles te ontdekken over God, als sprekende, zorgende, bevrijdende en regerende 
God van gemeenschap. De priester, koning en profeet – met wiens Geest wij gezalfd zijn! In iedereen is de 
Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Zie de gaven en aanbidt de Heer!  

Besprekingsvragen   

1. Herken je iets van de cadeaumetafoor in je eigen leven? Denk eens aan een prachtig cadeau dat je 
ooit gekregen hebt – wat maakt het zo bijzonder? Hoe kan dat helpen om te begrijpen en te 
voelen wat God bedoelt met zijn genadegeschenken?  

2. Welke gaven van de Geest zie je bij mensen in je omgeving – vrienden, familie, gemeenteleden? 
Wat leer je daaruit over God?  

3. Rondom gaven van de Geest kan ook onrust en lelijkheid ontstaan. Wat merk je bij je jezelf aan 
trots of minderwaardigheid, aan jaloezie of angst? Op welke manier kan 1 Korintiërs 12,7 jouw 
helpen in deze emoties en gevoelens?  

4. Maak een tekening, schilderij, collage, gedicht, lied, bloemstuk of iets anders creatiefs over Jezus 
als Profeet, Priester en Koning. Wat maakt het daarna bij je los dat jij gezalfd bent met de Geest 
van Jezus? (Gebruik als inspiratie gerust de Heidelbergse Catechismus zondag 12)  

5. Onze gaven ontvangen we niet voor onszelf, maar voor anderen. In welke gave zou jij graag willen 
groeien om anderen te kunnen dienen?  
 

Teksten om te lezen  
Een paar teksten die belangrijk zijn als het gaat om gaven van de Geest. 

1 Korintiërs 12-14 

Romeinen 12 

Efeziërs 4,7-11 

1 Petrus 4,7-11 

 


