A

Mel honing

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Marcus 1,14-15 (Bijbellezing 1 Korintiérs 12,31-14,1)

Gods Koninkrijk breekt door in deze wereld, zoals de zee met haar golven tijdens vloed doorbreekt op het
strand. Dat Koninkrijk vol van vrede, recht, liefde, verzoening, sjaloom, vriendelijkheid en vreugde. Het
breekt door, komt nabij, in Jezus Christus, die het Koningschap op zich neemt. Gods werkelijkheid
verbonden aan ons bestaan. Een mysterieuze, goddelijke beweging dus, waar omheen allerlei
tegenkrachten spelen, het Koninkrijk is er ‘al reeds’ en ‘nog niet’ en beiden voelen we. En dat ‘al reeds’ en
‘nog niet’ is complexer dan ‘positieve omstandigheden’ tegenover ‘negatieve omstandigheden’. Nee, het
Koninkrijk breekt soms door en komt dichtbij in de meest akelige omstandigheden.

Wil jij meedoen in de beweging van dat Koninkrijk? Surfen op de golven van wat God doet? 3 golven staan
vandaag (en verder dit seizoen) centraal: liefde (1 Korintiérs 13!), werken van barmhartigheid (als Atze
preekt) en gaven van de Geest (als Wilmer preekt). Ga surfen op dat soort golven — want van God is het
Koninkrijk.

Besprekingsvragen

1. Wanneer heb je voor het laatst echt ‘vioed’ ervaren — de ervaring dat het Koninkrijk nabij is?

2. Waarom kunnen positieve en negatieve omstandigheden allebei tegenkrachten zijn voor het
Koninkrijk? Ken je daar voorbeelden van?

3. Welke concrete stap zou je kunnen zetten om te gaan surfen op één van de drie golven die in de
preek genoemd zijn? Of zie je een betere golf waar jij mee aan de slag kunt?

4. Verbinding, liefde, kwetsbaarheid — wat is jouw gebed rondom die woorden?

5. Op welke manieren kun je het verschil herkennen tussen ‘surfen op Gods golven’ en denken dat je
zelf moet zorgen dat het vloed wordt?

Teksten om te lezen

Een paar passages vol met gelijkenissen over het Koninkrijk uit het evangelie van MatteUs:
Matteis 13

Matteus 20,1-16

Matteis 21,28-46

Matteis 22,1-14

Matteis 25,1-30




