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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Samuël 16,12b-13 (Lezing: 1 Samuël 16,1-13) 

In het verhaal van de zalving van David tot nieuwe koning van Israël vind je allerlei elementen die 
vooruitwijzen naar Jezus Christus – de Koning die wij verwachten uit de hemel. En dat begint met het feit 
dat God hier heel duidelijk kiest voor het koningschap. Terwijl eerder in het boek Samuël blijkt dat God er 
niet blij mee is dat Israël een koning wil. God is zelf immers koning van het volk. Maar met David kiest Hij 
er voor en loopt zijn plan uit op dat verlangen van God dat er altijd al was: de zoon van David zal Koning 
zijn voor eeuwig. David is daarnaast een herder. Een heel bijbels beeld voor God en ook voor leiders van 
Israël. Op meerdere plekken in de Bijbel kom je dit beeld tegen. In Ezechiël 34 gaat het bijvoorbeeld over 
slechte herders en over een goede herder die God geven zal. Die wordt ‘mijn dienaar David’ genoemd. God 
zelf zal een Goede Herder zijn. Een Goede Herder, met een goed hart. Samuël moet niet teveel naar het 
uiterlijk kijken, want God kijkt naar het hart. Hij zoekt nederigheid en gehoorzaamheid. Zoals David dat 
doet in zijn leven – met vallen en opstaan, maar zijn hart is nederig. Met die woorden spreekt Jezus ook 
over zichzelf (nederig van hart). Tot slot raakt David doordrongen van de Geest van God vanaf het 
moment van zalven. Daar is niet veel van te zien in eerste instantie – net zoals Jezus onopvallend de Zoon 
van God is in het begin. Maar ook op Hem rust de Geest van God – die bevrijding brengt. Juist door de 
geest te geven.  

Besprekingsvragen   
1.  Welke Bijbelverhalen ken je nog meer waarin God ‘meebeweegt’ met mensen (net zoals Hij in 

Samuël meebeweegt met de wens van het volk om een koning te krijgen)? Wat vertelt dat jou over 
God?  

2. Verzin een paar leiders uit deze tijd. Welke eigenschappen van ‘goede herders’ zie je bij hen? En 
welke niet?  

3. Bid voor de leiders over wie je net hebt nagedacht. 
4. ‘het offer voor God is een gebroken en verbrijzeld hart’ (psalm 51,19) – omdat God niet focust op 

de buitenkant (offers), maar op het hart. Heb jij een gebroken en verbrijzeld hart? Wat houdt dat 
in?  

5. Doordrongen zijn van de Geest – herken je daar iets van? En valt dat bij jou erg op? Of is het meer 
onopvallend? Zou je dat anders willen?  

 

Teksten om te lezen  
Teksten over herders 

Oude Testament: 

Psalm 23; Ezechiël 34; Jesaja 40,1-11; Zacharia 11,15-17 

Nieuwe Testament: 

Matteüs 9,35-38; Lucas 15,1-17; Hebreeën 13,18-21 


