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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over De Bijbel – is dat Gods Woord? (Lezingen: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 5 en 6; Psalm 
119,8-11, Psalm 119,105 en Hebreeën 4,12) 

Het Oude en Nieuwe Testament hebben beiden hun eigen ontstaansgeschiedenis. En door de 
kerkgeschiedenis is er ook verschil ontstaan tussen Bijbels, vooral vanwege een verschil van waardering 
voor de boeken die zijn ontstaan in het ‘gat’ van 400 jaar tussen het Oude en Nieuwe Testament. Over het 
Nieuwe Testament is veel meer overeenstemming. Belangrijke factoren bij het vaststellen van de boeken 
die bij het Nieuwe Testament horen zijn allereerst het apostolische karakter (verbonden aan apostelen én 
in overeenstemming met de leer van de apostelen) en daarnaast (en er mee verbonden) de manier waarop 
die boeken in de vroege kerk zijn ontvangen. De vaststelling van de canon is daarbij meer de vastlegging 
van iets wat al ervaren werd, dan als de vorming van iets nieuws. 

Maar dat de Bijbel Gods Woord is, heeft niet alleen te maken met dit historische verhaal. Het bewijs ligt in 
de boeken zelf. Juist als je biddend gaat lezen, dan ontdek je wie God is, dan getuigt de Geest in je hart, 
dan ga je proeven dat God goed is. Dat zijn woorden zoet en rijk zijn.  

En het ultieme bewijs dat Gods Woord werkelijke Woord van God is, is door vanuit die woorden te gaan 
leven en te ervaren hoe krachtig, hoe goed, hoe rijk die woorden zijn en hoe ze je levenspad verlichten. 
Daar, in het leven vanuit Gods Woord wordt het goede leven gevonden. Want zijn Woord is vlees 
geworden.  

Besprekingsvragen   
1. Heb je wel eens ervaren bij het opengaan van de Bijbel dat de Heilige Geest in je hart getuigt dat 

het Gods Woord is? Kun je daarover iets vertellen? Hoe ‘werkt’ dat?  
2. In de preek ging het over het kantoor, de trainingszaal en de wedstrijd. Hoe ben jij met de Bijbel 

bezig? Zit je vooral op het kantoor (bezig met de vorm en het gezag van de Bijbel), ben je vooral 
aan het trainen (de Bijbel lezen, kennis van God en het evangelie opdoen) of speel je de wedstrijd 
(sta je met Gods Woord midden in het leven)? 

3. Op welke manieren heeft de Bijbel jouw gevormd tot leerling van Jezus?  
4. Welke woorden/verhalen/teksten uit de Bijbel zijn voor jou duidelijk ‘zoeter dan honing’ en 

‘begeerlijker dan goud’?  
5. Check een nieuwsapp of de krant, kies een willekeurig bericht uit – en stel jezelf (of samen met 

anderen) eens deze vraag: welk licht schijnt er vanuit de Bijbel over dit nieuwsbericht?  
 

Teksten om te lezen  
Lees eens een apocrief boek: 

Tobit, Judit, Toevoegingen aan Ester, 1 en 2 Makkabeeën, Wijsheid, Sirach, Baruch, Brief van Jeremia, 
Manasse of Toevoegingen aan Daniël 

 


