
Melk en honing    20-10-2024 (nr.100) 

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over de gave van onderscheiding (Bijbellezing: 1 Korintiërs 12,1-11 en 1 Johannes 4,1-3) 

Gods Geest leeft en werkt – dat belijden we en daar merken we ook van alles van. Veel mensen kunnen iets 
vertellen over het werk van de Geest in hun leven. Maar hoe weet je nou of ervaringen van de Geest 
komen? Dat heeft te maken met een gave die de Geest zelf geeft: de gave van onderscheiding van 
geesten. Wat is dat voor een gave? Allereerst is dat de gave die je helpt om opmerkzaam te zijn, om te zien 
dat de Geest inderdaad leeft en werkt! Deze gave geeft je oog voor wat de Geest doet op allerlei manieren.  

Daar sluit bij aan dat deze gave je ook helpt om te zien wat wel en niet van de Geest komt. Want boze 
geesten dwalen rond, de tijdgeest doet van alles, om over jouw eigen geest nog maar te zwijgen. Hoe kun 
je zien wat van Gods Geest komt? De gave van onderscheiding vraagt daarom om ervaringen te toetsen 
aan de apostolische, Bijbelse leer, aan de vrucht van de Geest, aan beloften in de Bijbel, aan gevolgen voor 
mensen en kerken, aan eigen belangen en behoeften van mensen en aan de basis van je geloof. Rust jouw 
geloof op wonderen en tekenen? Of op de gekruisigde die is opgestaan?  

Onderscheiden dus. Niet ‘scheiden’. Want Gods Geest werkt in en door mensen – dat valt niet te scheiden. 
Hij is de vooronderstelling, niet de conclusie. Leef daarom opmerkzaam en biddend vanuit de Geest van 
God.  

Besprekingsvragen   
1. In de dienst zijn verschillende ervaringen gedeeld over dingen die de Geest doet. Wat doen die 

verhalen met jou? Welke verhalen heb je zelf te delen? 
2. Heb je het idee dat het goed voor je zou zijn om te groeien in opmerkzaamheid? Wat zou jou 

daarbij kunnen helpen? 
3. Kijk dit (Engelse) filmpje eens over Joseph Smith, de stichter van de Mormonen. Who was Joseph 

Smith? | Now You Know (youtube.com) Of verdiep je op een andere manier in zijn leven en zijn 
leer. Wat denk je van zijn geestelijke ervaringen? Probeer de gave van onderscheiding te 
gebruiken. Dus denk aan de apostolische leer, de vrucht van de Geest, belangen en motieven van 
mensen, Bijbelse beloften en de basis van geloof.  

4. Waarom verlang jij naar het zien van het werk van de Geest in je leven? 
5. Schrijf een eeuwenoud gebed om de Geest op je muur, je spiegel, het startscherm van je telefoon, 

of maak er een tattoo van. Hoe dan ook: zorg dat je elke dag ziet en bidt: Kom, Heilige Geest van 
God, vervul mij (Of een variant daarop: Kom Schepper Geest, daal tot ons neer (of: Veni Creator 
Spiritus)).  

 

Teksten om te lezen  
Er staan een paar korte briefjes in de Bijbel die eigenlijk allemaal raken aan de gave van onderscheiden. 

2 Johannes; 3 Johannes en Judas.  

https://www.youtube.com/watch?v=9Pxxa1sMvK4
https://www.youtube.com/watch?v=9Pxxa1sMvK4

