Me honing

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Nehemia 3,33-4,17

Vol ijver en eensgezindheid wordt er in Nehemia 3 aan het herstel van de muren van Jeruzalem gewerkt.
Maar dat roept weerstand en vijandschap op bij Sanballat van Samaria en anderen. Die spotten en maken
belachelijk en verspreiden desinformatie (Nehemia 6) en ze grijpen naar de wapens. De methoden zijn van
alle tijden. Maar hebben wij nou ook met dat soort vijandschap te maken? Dat mensen zich verzetten
tegen Gods missie? Niet op die manier lijkt het. Bovendien beseffen we door het Nieuwe Testament ook
dat de vijandschap ook in onszelf zit. De mensheid heeft Jezus gekruisigd — we hebben allemaal een oude
mens af te leggen. Dus vijandschap en weerstand zijn gelaagd en niet simpel. Wat zou jij aanwijzen als
vijanden van Gods missie? Om er één aan te wijzen: de geest van hebzucht en consumentisme die ons
vormt tot mensen die gericht zijn op eigen belang. Dodelijk voor samenleven, voor relaties, voor
gemeenschap en voor leven met God. Van Nehemia en het volk kun je iets leren over de manieren waarop
je je kunt wapenen tegen dit soort krachten: gebed om recht en Gods oordeel, niet zelf de tegenstander
aanvallen, het van God verwachten en toegewijd zijn, zoals Jezus.

Besprekingsvragen

1. Lees Nehemia 3 nog eens vanaf het begin — al die namen van mensen die werken aan de muren
van Jeruzalem. Welke plek neem jij in bij het bouwen aan (een geestelijk) Jeruzalem?

2. Met welke vijandigheid rondom geloven heb jij te maken gehad in je leven? Als je dat hebt
meegemaakt: hoe heb je dat ervaren?

3. Watzijn volgens jou, in onze Nederlandse context anno 2024, vijanden van Gods missie en Gods
mensen? Waar maak je je het meeste zorgen over?

4. Op welke manieren ervaar jij de geest van consumentisme in je eigen hoofd en hart? Is dat alleen

aan de oppervlakte (verlangen om te hebben en te bezitten) of ook in de diepte (dat je het hele

leven benadert als consument)?

Het gebed van Nehemia (3,36-37) — vind je zo’n gebed passend voor een christen?

Schrijf een gebed rondom vijandschap tegen Gods missie — alleen of samen met anderen. Welke

woorden kies je voor ‘de vijand’? En wat bid je voor jezelf?
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Teksten om te lezen

De Bijbel waarschuwt op veel plekken tegen de gevaren van rijkdom en hebzucht. Een paar voorbeelden.
Prediker 5,9-19

Lucas 12,13-21

Lucas 16

1 Timoteis 6,6-12

Hebreeén 13,5-6




