Me honing

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Matteus 11,29a (Lezing: Matteis 11,25-30)

Jezus presenteert zichzelf als zachtmoedig en nederig van hart. En zijn zachtmoedigheid spat van de
bladzijden van de evangelién af in zijn ontmoetingen met mensen, verhalen en wonderen. Zelfs in zijn
omgang met vijanden proeft hij het. En zachtmoedigheid als vrucht van de Geest is ook het hardste nodig
als er weerstand is, als het schuurt, als er verschil is en soms zelfs vijandigheid. Zachtmoedigheid is
bijvoorbeeld nodig in onze invloed, onze macht en ons gezag. Dat botst met andere visies daarop: maar de
wereld snakt naar mensen die zachtmoedig hun gezag eninvloed laten gelden. Zachtmoedigheid is ook heel
hard nodig als we in de kerk elkaar waarschuwen en vermanen om achter Jezus aan te gaan. Zonder
zachtmoedigheid zal waarschuwen zinloos zijn. Maar kunnen wij dat? Tot slot is zachtmoedigheid heel hard
nodig als we getuigen van Jezus, van de hoop die in ons leeft.

Hoe kunnen we groeien in zachtmoedigheid? Door de Geest, die ons helpt met het inprenten van
zachtmoedige woorden, met het kijken in de spiegel van zachtmoedige broers en zussen en met het biddend
loslaten van onze angsten, zorgen en gedachten die ons hard maken.

Besprekingsvragen

1. Inde preek wordt gezegd dat Jezus’ zachtmoedigheid van de bladzijden van de evangelién afspat.
Welk verhaal uit de Bijbel over Jezus' zachtmoedigheid springt er voor jou uit?

2. Isdie bewering uit de preek niet een beetje onzin? Jezus ging toch ook als een razende tekeer in de
tempel? Wat heeft dat te maken met zachtmoedigheid?

3. Op welke mensen heb jij de meeste invloed in je leven? Tegen welke uitdagingen loop je aan als
het gaat om hen zachtmoedig te beinvloeden?

4. Voer een gesprek metiemand die een andere mening heeft over vliegvakanties, (top)sport,
politiek of relatievorming en seksualiteit. Hoe gaat het in dat gesprek met je zachtmoedigheid?

5. Hoe zou het komen dat Majoor Bosshardt en moeder Theresa zo geweldig veel indruk hebben
gemaakt, ook op mensen die Jezus niet kennen?

6. Inprenten, in de spiegel kijken en biddend loslaten — welke van die drie middelen om te groeien in
zachtmoedigheid ga jij als eerste in de praktijk brengen?

Teksten om te lezen

Een paar andere teksten uit het Nieuwe Testament waarin het over zachtmoedigheid gaat
Efeziérs 4,1-6
Kolossenzen 3,12-17

2 TimoteUs 2,22-26

Titus 3, 1-7




