honing

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Zacharia 7,9b en 8,16a (Lezing: Matteus 1, 18-25)

Jozef heeft heel wat keuzes te maken op het moment dat hij erachter komt dat Maria zwanger is. Hij kiest
voor een plan waaruit blijkt dat hij goed en zorgzaam is voor Maria. Daarin zie je iets terug van waar Zacharia
het volk Israél toe oproept: wees goed en zorgzaam voor elkaar en spreek de waarheid tegen elkaar.
Woorden die gaan over liefde, over trouw, over compassie, empathie, integriteit en waarachtigheid. Zo
mogen ze kinderen van God zijn. Niet om zo zichzelf of de wereld te redden, nee, juist omdat God de wereld
redt — mogen zijn kinderen Hem weerspiegelen en zo tekens van hoop zijn. Een hoop die niet op drijfzand is
gebouwd, maar op God zelf — want Exodus 34,6 laat zien: God is goed, zorgzaam en eindeloos waarachtig.

Besprekingsvragen

1.

Welke mensen heb jij in je leven ontmoet die goed, zorgzaam en integer waren? Wat betekenen zij
voor jou?

Hoe zouden je vrienden/familie jou omschrijven? Heb je het weleens aan ze gevraagd?

Stelling: zonder goede, zorgzame, integere mensen is de wereld reddeloos verloren. Eens of
oneens?

In welke situaties in jouw leven staat jouw integriteit (mens uit één stuk zijn/waarachtig zijn) op het
spel?

Voor wie kun jij zorgen de komende tijd — door mee te voelen en compassie te hebben?

Wat hebben al deze vragen met God en zijn Rijk te maken?

Teksten om te lezen

Het woordje ‘goed’ (Zacharia 7,9) isin het Hebreeuws het woord chesed, een woord dat vaak gaat over Gods
hardnekkige liefde en trouw. Bijvoorbeeld in de volgende psalmen:

Psalm 31

Psalm 32

Psalm 57

Psalm 89

Psalm 143




