Me honing

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Leviticus 20,26 (Lezing: 19,1-4; 13-18; 26-28; 32-37 en Leviticus 20, 9-27)

Hoofdstukken vol details — die soms ook nog ingewikkeld zijn. Hoe lees je die wetten en geboden? Allereerst
tegen de achtergrond van wat er in Kanaan en Egypte aan de hand was rondom godsdienst en met oog voor
je eigen context. En vervolgens in het licht van heel de Bijbel en met oog voor de hoofdlijnen die wel heel
duidelijk zijn.

En ook met besef dat ze onderdeel zijn van een groter verhaal en hoger doel: heilig worden. Dat is wat God
wil. Leviticus stopt niet bij Grote Verzoendag, maar gaat door met een heiligheidswet. En wat is dat? Heilig
zijn? Dat betekent apart gezet zijn —toegewijd leven, voor God. Het is niet hetzelfde als zonder zonde leven.
Maar wel: op God gericht zijn — ook in je zonde.

Israél wordt apart gezet van de volken, maar ook met het oog op de volken. Want dat is wat aan Abraham
beloofd is: door jou zullen alle volken gezegend worden. Het ideaal van de relatie van Israél met de volken
en zeker van de kerk met de wereld is daarmee altijd een relatie van confrontatie én omhelzing.
Confronteren door te omhelzen en omhelzen door te confronteren. Zo wordt de heilige God zichtbaar —vol
van confrontatie en omhelzing.

Besprekingsvragen

1. Leesnog eens wat uit Leviticus 18-20. Welke regel of wet snap je helemaal niks van? En welke vind
je mooi en spreekt je aan?

2. Inde preek worden 3 ‘leeswijzers’ gegeven bij het lezen van dit soort gedeeltes. Zou je eens wat
meer informatie kunnen opzoeken (met die drie leeswijzers in gedachten) over de regel of wet bij
vraag 1 die je helemaal niet snapt? Helpt dat? (Als je erin verdrinkt: snel door naar vraag3 &)

3. Leefjijalsiemand die toegewijd is aan God? Waarom wel/niet? En past wat jij denkt bij wat er in de
preek over gezegd is?

4. Inde preek gaat het over een dynamiek van confrontatie en omhelzing... zie jij iets in de sfeer of de
cultuur in jouw werk/buurt/dorp/land waarvan je denkt dat er confrontatie nodig is? Hoe zou je dat
ombhelzend kunnen doen?

5. Heilig worden is een cadeau van God — Hij is heilig, het moet van Hem komen. Bid daarom om zijn
heiligheid. Misschien kan dit lied je bij dat gebed helpen: Come Holy One van Young Oceans.
(Come Holy One - Young Oceans (feat. Leeland) w/lyrics - YouTube)

Teksten om te lezen

In de brief aan de Efeziérs kom je heel vaak het woordje *heiligen’ tegen. Mooi om die brief eens te lezen en
te beseffen dat jij bij die heiligen mag horen. Proef je ook het grotere plan en doel in die brief?



https://www.youtube.com/watch?v=r9UIZ766_Mg

