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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN 

Preek 
Preek over Leviticus 10,8-11 (Bijbellezing: Leviticus 9,22-10,11) 

Gods aanwezigheid is prachtig en heerlijk, maar blijkt ook ontzettend gevaarlijk. Nadab en Abihu 

sterven, omdat ze verkeerd vuur meebrengen. God is heilig en moet op een heilige manier 

benaderd worden. Daarom spreekt God Aäron aan en in hem alle priesters. Hij draagt ze op wat ze 

moeten doen, zodat ze niet hun eigen ding doen, maar Gods orde en ruimte bewaren. Met als doel 

dat het mogelijk is: dat de heilige, eeuwige God kan samenleven met alledaagse, sterfelijke, 

zondige mensen. Een kleine groep dus, aangesteld voor een groter geheel. Dat kom je steeds weer 

tegen. Ook de kerk is een Koninkrijk van priesters om Gods orde te respecteren en God voorop te 

laten gaan en om de heilige ruimtes van Gods aanwezigheid te bewaren.  

Besprekingsvragen   
1. In de preek wordt Gods aanwezigheid als ‘gevaarlijk’ bestempeld. Wat denk jij daarover? Is dat niet 

een belediging voor God die liefde is?  
2. Als je nou in eigen woorden zou moeten omschrijven wat de taak van de priesters in Israël was – 

wat zou je dan zeggen?  
3. Als jij nadenkt over Gods orde en jouw houding: laat jij echt God voorop gaan? Of ga je toch vaak 

zelf voorop?  
4. In de preek worden 7 heilige ruimtes genoemd van Gods aanwezigheid op aarde: Jezus, de Bijbel, 

gebed, de kerk, de mens, het verbond van man en vrouw en de schepping als geheel. Hoe bewaar 
en respecteer jij die ruimtes?  

5. Kies één van deze 7 ruimtes uit om de komende tijd bewuster te respecteren, misschien wel omdat 
je die wat verwaarloosd hebt. Hoe ga je dat doen?  

Teksten om te lezen  
Een aantal teksten over die heilige ruimtes: 

Jezus als tempel, bewoond door de Geest – Johannes 2,13-22 en Lucas 4,14-21 

De Bijbel als woord van God – 2 Timoteüs 3,16-17 

Gebed als plek van ontmoeting – Matteüs 6,5-13 

De kerk als tempel – Efeziërs 2,19-22 

De mens als tempel van de Heilige Geest – Genesis 1,26-27; Psalm 8; 1 Korintiërs 6,12-20 

Het huwelijk als mysterie van Christus en de kerk – Efeziërs 5,21-33 

De schepping als woonplaats van God – Psalm 104; Jesaja 6,3; Jesaja 66,1 

 


